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Bezinning

Advent

Bijna gaat het misten: de mensen bewegen
snel en onrustig in zichzelf verdiept;

het licht is traag, het houdt de stemmen tegen,
de wind hangt willoos in het grauw verschiet.

Wij raken langzaam los van alle dingen,
niets is er, dat ons nog verbergen kan,
wij zoeken overal herinneringen,

maar weten er de vruchteloosheid van,
tot alles uit ons hart is weggeslagen

en er niets over is, dat ons nog kent...

Dan, plotseling, begint een helder vragen,
voorzichtig eerst, wij zijn het licht ontwend,

maar onweerstaanbaar groeiend door de dagen,
zingend en stralend ... want het is Advent!

Gabriél Smit (1910-1988)

Ochtendgloren boven Utrecht/Merwedekanaal (foto Sanne Smit)



Adventis de tijd van vier weken voorbereiding op het kerstfeest. Advent
is afgeleid van adventus en betekent letterlijk 'komst'. Het is de tijd
waarin we niet alleen uitkijken naar de geboorte van het kind Jezus,
maar ook toeleven naar het Messiaanse rijk van vrede en gerechtigheid.
'God komt naar ons toe', zou je ook kunnen zeggen.

Zondag a.s. is hetinmiddels de derde adventszondag, zondag Gaudete
(Latijn voor Verheug U), genoemd naar een Gregoriaans gezang op het
rooster voor deze dag. Het verheugen vinden we terug in een vers uit
de Brief van Paulus aan de Filippenzen, waarin de apostel de
gemeenschap van gelovigen oproept tot vreugde. Op deze derde
adventszondag verandert de liturgische kleur van paars in roze, een
mengsel van paars en wit. Met andere woorden: het licht komt er aan,
'en groeit onweerstaanbaar door de dagen, zingend en stralend'. (zie
het slot van bovenstaand gedicht)

Maar wat doet dat met ons of wat zou het met ons moeten doen?

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef in zijn Londense tijd
(1933-1935), terwijl de politieke situatie in zijn eigen land in rap tempo
veranderde en verslechterde, o.a. het volgende:

'‘Advent cre€ert mensen, nieuwe mensen. Ook wij moeten met Advent
nieuwe mensen worden. (...) Laten we ons toch niet vergissen. De
verlossing komt, of we het weten of niet, en de vraag is alleen: laten we
die ook tot ons komen of verzetten we ons? Laten we ons in deze
beweging, die vanaf de hemel op aarde komt, meenemen of sluiten we
ons ervoor af? Het wordt Kerst, met of zonder ons, dat hangt van ieder
persoonlijk af. (...) 'Richt je dan op en hef je hoofd, verheug jullie, want
jullie verlossing is nabij!' (Lucas 21:28)

'Laten we leven in het licht van de Heer', klonk het al in de lezing uit
Jesaja op de 1e adventszondag. Het is een oproep om wakker te blijven
in een vaak donkere wereld en om vol te houden tot de dageraad.

Of zoals Desmond Tutu (1931-2021), de eerste zwarte aartsbisschop
van de anglicaanse kerk in Zuid-Afrika, eens zei:

'‘De toekomst van de wereld ligt in de handen van diegenen die hoop
hebben, die de moed hebben om het licht te zien en het te laten
schijnen, zelfs in de donkerste tijden.'

Epko Smit



Diaconie

Collecten

1¢ collecte zondag 14 december 2025
Kerk in Actie; werelddiaconaat
India; alle kinderen naar school.

In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur wonen zo'n 150.000 migranten,
sommigen met hun hele gezin. Omdat ouders de hele dag werken,
worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. En doordat zij de lokale
taal niet spreken, gaan ze niet naar school. SAVE , partnerorganisatie
van Kerk in Actie, biedt tweehonderd migrantenkinderen onderwijs in
zowel hun moedertaal als de lokale taal. Na een jaar kunnen ze
doorstromen naar het regulier onderwijs. Ook zorgt SAVE voor
voedzame middagmaaltijden en buitenschoolse activiteiten.

1¢ Collecte 21 december 2025
Protestantse Kerk; jonge generaties
Nederland; jongeren beleven het kerstverhaal

Met de Kerstchallenge beleven jongeren het kerstverhaal in de vorm
van een spel. Elk jaar vanuit een ander perspectief en rond een ander
thema. Ook diaconaat heeft een plek. Duizenden tieners doen mee,
verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen. De jongeren
kruipen in de huid van personages uit het kerstverhaal. Ze doen
opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten.
De Kerstchallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuwe
manier te beleven.

2e collecte (14/21 december): Straatpastoraat Utrecht

De Diaconie heeft ervoor gekozen om in ieder geval het 2e halfjaar de
2e collecte te bestemmen voor het Straatpastoraat Utrecht, omdat wij
ons solidair willen opstellen met de gemeente Utrecht waar de
problemen rond de mensen die dak- en/of thuisloos zijn vele malen
groter zijn dan bij ons in ons dorp.



Kerkrentmeesters

Vaste vrijwillige bijdragen 2025

Het eindejaar is in zicht. Ook wij zijn bezig met de financiéle afsluiting
van 2025. We danken u voor alle financiéle bijdragen die we van u
mochten ontvangen. Wij willen u vragen eventuele openstaande
toezeggingen voor 2025 nog voor het einde van het jaar te voldoen.
Mocht u een eindejaars-gift overwegen, dan is deze ook van harte
welkom. Het bankrekeningnummeris NL 82 RABO 03 73 74 08 40 t.n.v.

Gereformeerde Kerk Leersum
Dankzij uw steun kunnen we samen kerk zijn.

Nogmaals hartelijk dank,

Johan Doornenbal
voorzitter Kerkrentmeesters

Let op: de volgende editie van de Nieuwsbrief (t.b.v. Kerst
én Nieuwjaar) verschijnt op 24 december a.s.

Kopij inleveren véér dinsdag 23 december 12.00 uur.

(zie ook blz.18)




Ontmoeten en Verdiepen (O&V)

Oecumenische vespers advent

In de periode van advent houden we wekelijks, samen met de geloofs-
gemeenschap St. Andries, een kort avondgebed/vesper. ledereen is van
harte welkom tijdens dit half uur van zang, Bijbelwoorden, gebed en
stilte. Zo bereiden we ons voor op het kerstfeest.

Data dinsdag 16 december

Tijd 19.30 - 20.00 uur

Locatie  Johanneskerk

Vrijdag 12 december ZIN IN FILM - CONCLAVE (2024)

Na de dood van de paus brengen kardinalen van over de hele wereld
hun stem uit in de meest geheimzinnige verkiezing ter wereld: het
conclaaf.

Kardinaal Lawrence (Ralph Fiennes) moet ervoor zorgen dat alles goed
verloopt, ondanks zijn eigen geloofscrisis. Wanneer torenhoge ambities



uitmonden in schandalen, ontdekt hij dat de overleden paus verre van

heilig was...

Datum: 12 december 2025

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Locatie ~ Koningshof Doorn

Entree: € 6 incl. drankje na afloop
Aanmelding niet nodig

Dinsdag 13 januari Rens Bijma en Kees Bregman: Getijden - een
ritme van leven

Tijdens deze avond presenteren Rens Bijma (musicoloog) en Kees
Bregman (theoloog) een muziekavond rond het thema ‘Getijden’.

Sinds zijn eerste eeuwen kent het christendom een ritme van gebeds-
tijden. Van dag tot dag zijn er momenten waarop de mens op aarde zich
openstelt voor de hemel. ‘lk zing U dagelijks zevenmaal lof’ en ‘Midden in
de nacht sta ik op en loof U zegt Psalm 119, op grond waarvan
Benedictus begin zesde eeuw in zijn kloosterregel acht getijden
voorschreef. Deze muziekavond verkennen we dit nog altijd actuele en
aansprekende levensritme van de Benedictijnse kloostertraditie aan de
hand van een oecumenische keur aan muzikale momenten.

Datum dinsdag 13 januari

Tijd 20.00 - 22.00 uur

Locatie Koningshof Doorn

Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

Namens de commissie O&V,
Teun Monster



Johannes in het Dorp

Kerstconcert “Er is een roos ontloken”

Kerst is traditie. En sommige kersttradities zoals kaarsjes aansteken en
kerstliederen zingen zijn al heel oud. De Stichting Musick's Monument
maakt historische film- en concertvoorstellingen.

Zij geven op zondagmiddag 14 december een kerstconcert met op het
programma kerstliederen uit de zestiende eeuw. De twee zangers
worden daarbij begeleid door een betoverend instrument uit die tijd:
de luit, een voorloper van de gitaar. Alle drie de musici zijn daarbij
geheel authentiek, volgens de zestiende-eeuwse mode, gekleed. Het
was ook in die tijd dat mensen een kerstboom in huis gingen halen. Een
traditie die niet meer weg te denken is. Ook in de Johanneskerk zal een
mooie boom staan. Sommige van de kerstliederen zult u vast en zeker
kennen, andere zijn in de vergetelheid geraakt en verrassen ons door
hun sprankeling of ontroeren door hun warmte. En natuurlijk sluiten we
af met een lied dat iedereen kan meezingen.

Welkom voor een sfeervol concert bij kaarslicht!



Alvast een voorproefje? Luister hier een lied van John Dowland,
gebracht door deze drie musici.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQlg0ngld7Y&t=111s

Tijd en plaats: zondag 14 december 2025, 15.30 uur
Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum

De kerk is rolstoeltoegankelijk en heeft een invalidentoilet.
Toegang: vrije gift na afloop

Na afloop is er de mogelijkheid om de musici te ontmoeten bij een glas
(glah)wijn/sap

Meer informatie vindt u op de website: www.johanneskerkleersum.nl of
bij vragen bel 06-31643405

PROGRAMMA JOHANNES IN HET DORP - VOORJAAR 2026

Komend voorjaar presenteren we onder de vlag van Johannes in het
dorp een gevarieerd programma aan activiteiten; vertelvoorstellingen,
concerten, lezingen en exposities. Hier een overzicht.

Noteer deze data alvast in uw agenda.


https://www.youtube.com/watch?v=ZQIq0nqld7Y&t=111s
http://www.johanneskerkleersum.nl/

Activiteit wanneer
Ommetje Leersum ledere woensdag
Wandelen en ontmoeten 10.00 uur

Krekel, vertelvoorstelling
Annet Schaap

zondag 18 januari
2026
15.30 uur

Spiegels, muziekvoorstelling
Utrechts Requiem

dinsdag 10 februari
2026
20.00 uur

Wondrous Cross, passieconcert
Zeister kamerkoor

dinsdag 31 maart
2026
20.00 uur

(Hans) Zomervioolconcert
Carla Leurs en Daniél Koning

zondag 12 april
2026

15.30 uur
Feest van de Geest, expositie 14,16, 17 mei
Cocky Kok en Corry Smit 23-25 mei

BOMEN (5 jaar na de valwind) expositie (KIJK)
Hannelieke van de Beek

1t/m 30 juni 2026

Gluren op de Heuvelrug
Cultureel programma

zaterdag 20 juni
zondag 22 juni

ZOMERGASTEN
Lezingen en ontmoeten

dinsdag 21, 28 juli,
4,11 augustus,
10.30 uur

In de Nieuwsbrief zult u de komende tijd meer lezen over deze

activiteiten.
Meer informatie vindt u ook op de website
www.johanneskerkleersum.nl en op Facebook.

De werkgroep Johannes in het dorp
Teun Monster

Hanny van Schaik

Diederiek van Loo

Marieke Nap

Johan Doornenbal
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Bij de diensten

Een kerst zonder muziek is als een boom zonder lichtjes.

Daarom zingen we veel liederen, de prachtige bekende kerstliederen
en een enkele verrassende, minder bekende, om ook iets nieuws te
horen. Ton Blom speelt, zowel in de kerstnacht als op de kerstmorgen.
In de kerstnacht zingt ook de cantorij en Arjen Bezemer brengt een
pianostuk. Op de kerstmorgen spelen Mette van de Roer en Mare
Plantinga viool en cello.

In de kerstnacht zingt de cantorij een bijzonder stuk, met een poétische
tekst die niet meteen al haar geheimen prijsgeetft.

Het heet ‘Over de genade’, met als ondertiteling ‘over de heilige
evangelist Johannes'. Dat is de Johannes waar onze kerk naar
vernoemd is, degene die in het evangelie altijd ‘de geliefde leerling’
wordt genoemd. Zijn naam, Johannes, betekent: God is genadig.

Dit muziekstuk is gebaseerd op een oeroude tekst van Hildegard von
Bingen, de beroemde mystica uit de 12° eeuw. Jannet Delver heeft er
een moderne tekst van gemaakt en Mariette Harinck schreef de muziek.
Af en toe hoor je nog iets middeleeuws in de klanken.

Jij, die de liefde hebt geleerd en onderzocht

de zuiverheid ervan

als water uit de bron kon drinken,

en het geheim van haar vrijgevigheid gezien.

Die als een scheppingswonder is

een bloemenzee, die nooit verwelkt, of valt ter aarde.
Jij, wie zou niet willen zijn als jij

die in de armen van de zon,

in geurigheid rust vindt.

Veelgeliefde, uitgelezen vriendschap, is jouw naam.
'God is genadig' is jouw naam.

De tekst gaat niet over kribbe en boom, maar het kerstgeheim klinkt in
de woorden ‘liefde’ en 'scheppingswonder’. Er wordt ons gevraagd of
wij niet willen zijn als Johannes, zo geliefd, zo dichtbij Jezus ('in de
armen van de zon') dat we als het ware het levend water kunnen drinken
dat Jezus voor ons uit de bron put. ‘God is genadig’ is niet alleen de
betekenis van de naam Johannes, maar ook een echo uit Titus 2:11, de
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brief die bij de kerstmorgen hoort: Want verschenen is Gods genade,
bevrijdend voor alle mensen...

Zo worden we met andere woorden aangespoord om te overdenken
wat Kerst voor ons betekent, dat God, in Jezus, zo nabij is gekomen.

Liturgie voor wie thuis meeviert

Kunt u de kerstdiensten niet in de kerk bijwonen, maar bent u digitaal
met de gemeente in de kerk verbonden? Op de website staat elke week
de liturgie oftewel het programmaboekje van de viering voor u klaar.
Kijk op https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie

Kerst voor kinderen

Zondag 21 december, 16-16.45 uur is het "bijna-kerst”, een gezellig
kerstmoment voor alle (klein)kinderen en hun (groot)ouders.
Op Kerstmorgen, 25 december, beginnen de kinderen in de kerk, en
daarnais er voor hen een extra feestelijke kindernevendienst, maar niet
zoals andere jaren een musical of kerstspel. Ze hebben wel een
verrassing voor alle kerkgangers in voorbereiding...

ds. Diederiek van Loo

Bloemschikking komende zondagen

Als u goed kijkt ziet u dat we ons vanuit het donker naar het licht
bewegen. De symboliek sluit aan bij kernwoorden als: zien met de
ogen, zien met het hart, ervaren, stilstaan, luisteren en horen. Woorden
die ook in de lezingen van advent terugkomen. Advent is daarmee een
tijd van verwachten én van actief kijken en ontdekken.

zondag 14 december:
Boodschappers van de Geest.

Een engel zweeft, brengt beweging,
brengt vreugde.

"Zie, ik verkondig u.’

Johannes spreekt,

het licht breekt door,

glimp van wat komt.

12


https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie

zondag 21 december:

Van paars naar roze,

van stilte naar vreugde.

De verwachting rijpt:

het Kind komt, het Licht breekt door.
Engelen fluisteren, voorzegd, beloofd,
een goede boodschap voor ons allemaal.

Tenslotte nog een oproep:

Voor de liturgische schikkingen van 21 december en kerst zoeken
we buiten bloemen of takken met besjes in de kleur roze/wit. Heeft u in
uw tuin of op uw balkon iets wat we mogelijk kunnen gebruiken? Dan
kunt u dat doorgeven aan Christel: 06 44 17 28 69

Het zou mooi zijn als we, met uw hulp, een gifvrije kerstschikking
kunnen maken!

De Bloemengroep

Overige Informatie

Uit de najaars-Nieuwsbrief 2025 van “Gifvrije Bloemen":

Hoe een zaadje een bos gifvrije bloemen wordt:
Vloeiende overgang naar duurzame alternatieven in
Leersum

De Johanneskerk in Leersum laat zien hoe een bewuste keuze kan
uitgroeien tot een groene beweging. Wat begon als een vraag - kunnen
we onze bloemengroet ook gifvrij maken? - groeide uit tot een
vloeiende overgang naar inspirerende, duurzame alternatieven.
Gemeenteleden en de tuingroep werken samen om de kerkdiensten te
blijven opluisteren met bloemen die niet alleen mooi zijn, maar ook
gezond voor mens en natuur.

Lees verder: info@gifvrijebloemen.nl
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Afscheidssymposium Heleen Zorgdrager

Op 27 januari aanstaande is er een symposium ter gelegenheid van
het afscheid van Heleen Zorgdrager als hoogleraar systematische
theologie en genderstudies aan de PThU.

|

Prof. Zorgdragers afscheidsrede is getiteld 'Magnificat: politieke
theologie en gender van Paramaribo tot Pokrovsk'. De lezing is
onderdeel van de dies natalis van de PThU.

Informatie over locatie, tijd en programma vindt u als u klikt op
Aanmelden

Oorlogskinderen welkom voor een periode van rust
Dit persbericht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug plaatsen we in
de Nieuwsbrief omdat de gemeente een officiéle band heeft met de
Oekraiense gemeente Ochakiv. Als onderdeel van deze samenwerking
worden komend jaar 90 kinderen uit Ochakiv voor een korte periode
ontvangen in onze gemeente en wordt er hulp geboden aan
ziekenhuizen in de regio.

De oorlog in Oekraine duurt inmiddels bijna 4 jaar. Ook in Ochakiv
leven veel kinderen en jongeren dagelijks met de gevolgen daarvan:
het voortdurende gevaar, leven in kelders, verlies van ouders en
familieleden en zware economische omstandigheden binnen hun
gezin.

De gemeente wil, samen met inwoners, deze kinderen tijdelijk een
veilige en rustige omgeving bieden. In totaal komen 90 kinderen naar
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onze gemeente. Zij verblijven hier in drie groepen verspreid over het
jaar, telkens voor een periode van vijftien dagen. Het gaat om kinderen
van wie één of beide ouders vermist of overleden zijn sinds de oorlog;
de eerste groep kinderen komtvan 18 januari 2026 tot en met 1 februari
2026.
De kinderen reizen onder begeleiding van vertegenwoordigers van de
lokale overheid uit Ochakiv en worden centraal gehuisvest op één
locatie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Burgemeester Frits Naafs: “"Met deze samenwerking willen we laten zien
dat onze band met Ochakiv geen papieren afspraak is, maar een echte
verbinding tussen gemeenschappen. Door kinderen hier een periode
van rust te geven en de ziekenhuizen daar te ondersteunen, hopen we
iets concreets te betekenen in een moeilijke tijd. [k nodig onze inwoners
en ondernemers van harte uit om mee te doen: samen kunnen we het
verschil maken.”
Om het verblijf van deze kinderen zo warm en gastvrij mogelijk te
maken betrekt de gemeente graag de inwoners en ondernemers
hierbij. Waar kunnen we dan zoal uw hulp bij gebruiken?
Helpen met koken:
De kinderen eten bij voorkeur met de leiding samen op de locatie. Daar
is een keuken aanwezig en we zoeken inwoners en ondernemers die
het leuk vinden om een maaltijd te verzorgen/koken voor de kinderen
tijdens hun verblijf. Het betreft ontbijt, lunch en diner.
Waaraan denken we nog meer?
e Sponsoring van boodschappen, uitjes, activiteiten;
e Verzorgingsproducten;
e Knutselspullen/ tekenspullen/ ballen/ buitenspeelgoed om mee
te spelen;
e Enthousiaste inwoners die bv met de kinderen kunnen
knutselen/schilderen/muziek maken.
e Donaties om het bezoek mogelijk te maken en enkele activiteiten
en uitjes te kunnen organiseren.
(Hiervoor wordt opgericht Stichting LICHT voor de kinderen van
Ochakiv)
Bent u ondernemer of inwoner en kunt u ons helpen om het verblijf van
deze kinderen zo plezierig mogelijk te maken, dan horen we dat graag
van u via mailadres oekraine@heuvelrug.nl. Wij nemen daarna contact
met u op.

Hilje Logtenberg van der Grient, scriba
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Voorgangers de komende weken:

14/12: ds. Diederiek van Loo -- 3°advent
21/12: ds. Trinette Verhoeven -- 4° advent
24/12: ds. Diederiek van Loo --  kerstnacht
25/12: ds. Diederiek van Loo -- 1¢ kerstdag
28/12: dhr. Henny van der Heijden, Wijk bij Duurstede
Autodienst

14 december: Elly Kamermans 431494

21 december: Henk Steenwijk 06 46116298

Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie

Bankrekeningen
Diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl
Stuur uw berichten voor de website naar:
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief

LET OP!

In verband met Kerst komt de volgende Nieuwsbrief uit op
woensdag 24 december. Kopij inleveren véoér dinsdag 23
december (12.00 uur) en sturen naar het e-mailadres:
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller Nieuwsbrief:
oktt/m dec 2025: Teus Stahlie
jan t/m maart 2026:  Hans Neecke
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